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Zaterdag 25 maart 2025  

 

DE LAATSTE BOOM IS DE EERSTE 
Donderdag 20 maart 2025 begint de lente. Het officiële 
boomplantseizoen is dan gesloten. Maar voor een 
Hiroshima Ginkgo is het juist een feestdag. De boom mag 
gaan wortelen in de Willem Merkxtuin en zal daar onder 
andere door Burgemeester Depla worden geplant. De 
Hiroshima Ginkgo zal vergezeld worden door 
boodschappen, tekeningen, goede wensen, zuivere bodem 
en symbolen. In een tijd van onrust in de wereld blijft de 
Ginkgo staan voor de universele boodschap van overleven, 
moed, liefde, veerkracht en troost.  In samenwerking met 
scholen, de Nieuwe Veste, Stadsarchief Breda en 
natuurorganisaties ontstaat een verhaal op weg naar de 
status monumentale boom in het jaar 2275.   
 
Omwonenden, belangstellenden, mensen met een groen 
hart, allen zijn van harte welkom bij het plantmoment 
tussen 10.00 uur en 10.30 uur in de Merkxtuin. 
Voorafgaand aan de planting is er een ontvangst met 
koffie/thee en appeltaart bij Bomen in de Nieuwe Veste. 
Wie daar bij wil zijn moet dat even doorgeven aan 
cedric@bousche.nl .  
 
Om de lente (en de zomer), het klimaat en de bodem kracht 
bij te zetten kunnen belangstellenden op de 20e een zakje 
zaad meenemen en zo thuis Zonnekroon kweken. 
Zonnekroon (Silphium perfoliatum) zal nooit de leeftijd van 
de Ginkgo krijgen maar voor een vaste plant is 20 jaar 
uiteraard al zeer memorabel. Wie een boodschap, werkstuk 
heeft voor bij de wortels van de boom kan deze meenemen. 
Ter plaatse wordt een kruik verzegeld en opgedragen aan 
toekomst en verhalen. De zon zelf is ook uitgenodigd net als 
de warmte. Het lijkt er op dat ze zullen komen.  

Update Nummer 4 

AGENDA 

 

20 maart 2025 

Willem Merkxtuin Breda 10.00 – 
10.30 uur 

 

23 maart 2025 

Opening complete boomcirkel, 
14.00 uur, aanmelden 
info@zwerfspoor.nl 

 

12 april 2025 

(B)oerBurgerBos, 
Kinderboomkwekerij en 
Bomenbieb en Bijenboel 
PAASBEST werkochtend van 10.30 
– 12.30 uur.  

21 april 2025 

2e Paasmiddag met speuren, 
mandjes en plantjes voor alle 
leeftijden bij het paasbeste 
(B)oerBurgerBos en omgeving. 

 

27 april 2025 

Oranje Tompouces bij de 
ochtendkoffie 11.30 uur, onder de 
Ieptafel 

 

24 juni 2025 

Sint Jan, Vuurfeest, opening Pizza-
oven Ooiters 
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Op 23 maart openen we de Keltische boomcirkel 
aan de Zwaluwseweg heel even om 14.00 uur 
tot 16.30 uur. Wie een rondje met toelichting wil 
of rustig alleen de eigen boom wil zoeken: 
Welkom.  
 
We zorgen voor koffie/thee/limonade en wat 
lekkers daarbij. Opgeven is nodig en kan via de 
site Zwerfspoor.blog of met een mailtje naar 
cedric@bousche.nl Overigens is Veld voor Verder 
daarna gesloten want het broedseizoen is 
eigenlijk al begonnen. Veld voor Verder is zo 
langzamerhand een habitat geworden voor heel 
veel insecten, amfibieën, vogels en zoogdieren. 
En van alles en nog wat. 

  
Geheim succesje   
Wie zijn ogen de kost geeft kan een beetje gaan 
zien wat is aangeslagen, de winter heeft 
overleefd of gewoon robuust inheems 
voldoende water en lentezon heeft gehad.  
 
Zo is het zichtbaar of de toppen van de Kiribomen 
zijn bevroren of ingedroogd. En wie Zonnekroon 
heeft gezaaid ziet dat nu uitlopen. In Toscane aan 
de Amer popelen de vijgen, cipressen en ergens 
staat een olijf die er zin in heeft. De gaspeldoorn 
bloeit altijd dus ook nu. Maar de Gagel laat op 
een paar plantplaatsen zien dat ie op z’n plek 
staat en daar worden Experimentelers blij van.    
Amandelen, abrikozen en perziken staan roze te 
stralen als de lucht blauw is.

BREDA EN DRIMMELEN 
BLOESEMEN: MIS HET 
NIET! 
 

HANAMI SAKURA 
 

Zoals ieder jaar. Die ene 
stralende lentedag kan zo uit de 
lucht komen vallen. Het kunnen 
er een paar zijn. Warm, zonnig, 
een cadeau.  
 

Als het dan de dag daarna weer 
koud, kil en sneeuwerig is en je 
hebt niet genoten dan is dat 
jammer. Voor je het weet is 
immers de magnolia uitgebloeid 
en dwarrelt de kersenbloesem 
met de koude regen naar 
beneden.  
In Japan is er een feest voor met 
eigenheid voor zo’n lentedag. 
Spontaan. Gooi je agenda 
ondersteboven. Vergeet de 
geopolitiek. Richt je tuintje in 
vanuit je hart. Nodig familie en 
vrienden uit voor een lentemaal 
zonder mobieltjes en leef met 
wat lekkers en een drankje in het 
hier en nu. Liefst in de 
schemering met wat roze 
lampionlicht in de bomen. Geniet 
bewust van het moment en 
schrijf je herinneringen. Want 
voor je het weet is het zomer en 
die is niet roze.  
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